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TEKST VAN ] SCHOONIANS

DE FRANSE KROON

JACQUES DE MOLAY, grootmeester van

de Tempelieren, stierf op de brandsta-
pel. Alvorens de geest te geven veroordeel-
de hij, naar verluidt, de paus en de koning
en voorspelde dat zij nog ditzelfde jaar het
tijdelijke met het eeuwige zouden verwis-
selen. Deed hij Gods straf over het pausdom
en de dynastie van Frankrijk neerkomen ?
Een eeuw onheil ? Wie zal het uitmaken ?
De Heilige Stoel kreeg af te rekenen met het
schisma en de tegenpausen. Dat duurde een
eeuw. Yoor de Franse kroon kwam de Hon-
derdjarige oorlog met al zijn rampspoed.

1. - DE SALISCHE
+  WET

PHILIPS DE SCHO-

NE stierf in 1314 en
liet drie zonen na.
Lodewijk X, de oudste,
volgde hem op maar
stierf twee jaar later.
Lodewijk had alleen
dochters. Vlak na zijn
dood werd hem een
zoon, Jan I, geboren die
echter spoedig stierf.
Volgens de Salische
Wet, die de vrouwen
het recht ontzegde de
troon te bestijgen, ging
de kroon naar  de
tweede zoon wvan Phi
lips de Schone, Phi-
lips V, bijgenaamd de
Lange. Hij stierf zes
jaar later en liet slechts
dochters na. Karel [V
derde zoon van Philips
de Schone, werd koning.
Hij overleed zes jaar
nadien en liet dochters
Nn&...

2. - PHILIPS VI VAN VALOQIS.

STEEDS volgens de Salische Wet, ging de kroon van Frankrijk

naar Philips VI van Valois. Het was de eerste keer dat een
Franse koning niet de opvolger van z'n vader was Fr was
echter 'n man die de Salische Wet verwierp en de kroon opeiste:
die man was Edward III, koning van Fngeland. Volgens die
Salische Wet waren de vrouwen en de afstammelingen in vrou-
welijke lijn van de troon uitgesloten.
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3. - EDWARD III

HIJ volgde zijn vader Edward II op en was, langs moederszijde,

de Kleinzoon van Philips d
de hoogmoedige Isabella, ouds
Edward IITI was eveneens erg

e Schone. Zijn moeder immers wac
te dochter van Philips de Schone.
hoogmoedig. Hij stichtte de orde

van de Kousenband: « Honni soit gqui mal Yy pense'! », zei hij.

4.-JACOB VAN
ARTEVELDE

DE toestand tussen

Frankrijk en Enge-
land was zeer gespan-
nen, een genster was
genoeg om het kruitvat
te doen  ontploffen.
Toen beging Lodewijk
van Nevers, graaf van
Vlaanderen, vazal en
vriend van Philips VI
van Valois, de grote
later de Vlaamse wevers
te verbieden wol uit

Engeland in te voeren. .

Heel de handel met het
eiland was voortaan
verboden. Er kwam
werkloosheid, honger en
opstand. De Gentenaars
kozen als leider de la-
kenkoopman Jacob van
Artevelde. Deze knoop-
te onderhandelingen aan
met de Engelsen en
Edward III ontscheepte
in Vlaanderen.

5. - SLUIS

OP 23 januari 1340 erkende Jacob van Artevelde Edward III van

Engeland als wettige koning van Frankrijk. Het spreekt van-
zelt dat Philips VI daarmee niet in zijn nopjes was ! Hij stuurde
de Franse vloot naar het Zwin maar deze werd door Britten en
Vlamingen voor Sluis deerlijk toegetakeld. Dat was erg, want
zonder schepen konden de Fransen niet naar Engeland varen...
Ze zouden het op eigen bodem uitvechten en dat honderd jaar lanqg.

(Wordt voortgezet.)



